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Project Afrika

Donderdag 9 januari, Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46, Teteringen. Tijd: 14.00 – 16.00 uur 

door Henk Bakker

Januari 2025

Afrika kent vele gezichten, maar ook allerlei kleinschalige projecten.
In de documentaire ‘Project Afrika’ bezoeken we verschillende projecten in
Zambia, Oeganda, Zuid-Afrika en Ethiopië. Van waterputten slaan tot de
bouw van toiletten en van het stichten van een weeshuis tot het zelfstandig
starten van een eigen bedrijf. Hoe zinvol zijn deze projecten? 
En helpt het de Afrikaan?

Michelangelo en de Sixtijnse kapel

Dinsdag 21 januari , Bibliotheek Breda Zuid, 
Allerheiligenweg 19, breda. Tijd: 14.00 - 16.00

door Charlien Ligtenberg

Charlien Ligtenberg neemt u mee naar het Italië van 1500, waar de beroemde
beeldhouwer Michelangelo de opdracht kreeg voor het schilderen van de
Sixtijnse Kapel. Maar waarom heeft juist hij dit gewelf geschilderd en waarom
op deze wijze? Tijdens de verrassende en inspirerende lezing, krijgt u een
tijdslijn met prachtige anekdotes en verhalen rondom de techniek van de
fresco’s en de vele andere mogelijkheden. Dit alles met leuke onthullingen en
spannende details, begeleidt door tientallen indrukwekkende afbeeldingen.

Check voor eventuele programmawijzigingen en meer informatie: www.bibliotheekbreda.nl/s/salonbibliotheek



Georganiseerd door vrijwilligers van Zorg voor elkaar Breda en Nieuwe Veste

De bevrijding van Breda

Dinsdag 28 januari,  Gemeenschapshuis Vianden, 
Viandenlaan 5, Breda. Tijd: 14.00 - 16.00
 

door Hans de Vaan

Hans vertelt in deze lezing over de ontwikkelingen die vooraf
gingen aan de bevrijding van Breda in 1944 - 1945. 
Hij gaat o.a. in op wat de Bredase burgemeester en verschillende
verzetshelden daarbij betekend hebben. 
Uiteraard ontbreekt in dit verhaal de rol van de Poolse generaal
Maczek en zijn leger niet. 

Een rugzak vol verhalen uit West-Afrika

Woensdag 29 januari, Wijkcentrum Heksenwiel, 
Heksenwiellaan 2, Breda. Tijd: 14.00 - 16.00

door Gert van der Hart

Wereldreiziger Gert van der Hart bezoekt vele landen, hij vertelt
daar graag over aan de hand van vele foto’s. Hij maakt de
luisteraar op enthousiaste wijze deelgenoot van intense
ervaringen en culturele hoogtepunten. In deze lezing vertelt Gert
over West-Afrika, waar hij al sinds 1984 komt. We beseffen
nauwelijks dat we heel veel banden hebben met dit continent, hij
legt dit uit door in te gaan op culturele en natuurlijke aspecten.
Persoonlijke impressies en overdenkingen staan centraal in zijn
lezing.

Check voor eventuele programmawijzigingen en meer informatie: www.bibliotheekbreda.nl/s/salonbibliotheek


